
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het nieuwe jaar breekt weer aan. 
Welk geschenkje wil jij geven? 

Hopelijk geen stressvol gegeven voor u. 
Het kan ook heel eenvoudig, 

eentje die de stress wegneemt 
en iets ongelofelijks ons het papier uit 

tovert? 
Schenk eens een vriendelijk woord, 

een milde lach, 
een warme handdruk, 

een uurtje tijd, 
een luisterend oor, 

een gebed voor je medemens… 
 
 

een deugddoend jaar toegewenst. 
 


